
Liturgie Regenboogkerk 

Datum: Zondag 16 augustus 2020
Tijd: 9.30 uur
Bijzonderheden Doop van Sterre Helena Prins, bevestiging van 

Wilhelmina Maria van Peursen tot diaken 

Voorganger: Ds. Christi Bartelink
Organist: Alexander Prins
Ouderling van dienst Conny?? 
Lector: Adriaan van der Meer
Overige medewerkers 

Muziek

Welkom en Mededelingen (door ouderling)

Zingen: Psalm 67: 1 en 2 God zij ons gunstig en genadig

Stil gebed

Votum en groet: V: "Onze hulp is in de Naam van de Here"
A: "DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT"
V: "Genade is er voor u en vrede ..."
A: AMEN
V: U roept ons om te leven met U
A: wij leven uit genade, dat we uw kinderen mogen zijn, amen. 

Aanvangstekst

Zingen: lied 647: 1-4 voor mensen die naamloos

Aansteken van de kaarsen

Gebed om de opening van het Woord 

Zingen: Opwekking 244: welzalig de mens die niet wandelt

Bediening van de Doop

Presentatie

Belijdenis
Wij geloven dat het leven goed wordt,
Waar het kwaad ook overwint,
Wij geloven in de grote toekomst,
Tegen beter weten in. 
God is trouw aan wat Hij heeft geschapen, 
Onvermoeibaar zegent Hij de aarde,
Lijkt dit leven tevergeefs,
Niet te keren is zijn feest!  (Melodie Gezang 221) 



Doopgebed

Doopvragen: Willen jullie, Erik Prins en Ellen Prins- van Netten, ouders van Sterre Helena 

Prins, dat jullie kind in dit geloof, dat wij zojuist beleden hebben, gedoopt wordt? Beloven 

jullie je kind vertrouwd te maken met het Evangelie van Jezus Christus en Sterre te laten 

opgroeien in Zijn gemeenschap? Beloven jullie Sterre trouw te blijven, wat de toekomst ook 

brengen zal, steeds eraan denkend dat jullie kind uit God geboren is? 

Jawoord van de ouders

Zegening van Sterre

Vraag aan de gemeente (staande) 
V: Gemeente van Jezus Christus, hier bijeen in de Regenboogkerk, wilt u met deze ouders 
hun kind omringen, vreugde en vragen delen, met hen zoeken naar de geloofsweg waarop 
we samen kunnen gaan?
A: Welkom, kind van God!
Welkom in de kerk van Christus!
Wereldwijd en in ons midden!

Zingen: “10.000 redenen tot dankbaarheid”

Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee

Schriftlezing: Mattheus 15: 21- 30 a  

Zingen: lied 152: 1,2,3 en 5 mijn hart verheugt zich zeer

Verkondiging

Zingen: lied 825: 1,3 en 5 de wereld is van Hem vervuld

Bevestiging tot diaken

Ik wil je vragen om naar voren te komen en antwoord te geven op de volgende vragen die 
we in de voorbereiding samen hebben doorgesproken; 

 Weten jij je door God gesteund, geroepen en geinspireerd, in het beroep dat vanuit 

de gemeente op je werd gedaan en in het werk dat daaraan vastzit?

 Aanvaarden jij de Heilige Schrift als bron en leidraad voor je geloof?

 Ben je bereid je werk in de kerk te gaan verrichten in verbondenheid met het belijden

van de Kerk?

 Beloof je zorgvuldig om te gaan met alles wat jullie in vertrouwen wordt meegedeeld 

en verteld



 En: beloof jij je dienstwerk trouw te verrichten: in het geloof dat de Heer je zegent, in

de hoop dat Hij mede door jouw taak de gemeente bouwt- en met liefde voor de 

Heer en zijn gemeente? 

Wat is daarop jouw antwoord? Ja, van harte!
Aanvaard dan je dienst met blijdschap, voed jezelf met het Woord van God, volhard in 
het gebed en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. 
Wees dan gezegend om in je werk trouw en vruchtbaar te zijn! Amen! 

Kaars aansteken:
Wilma ontsteekt zelf een kaars aan de Paaskaars als licht op haar pad in het kerkenwerk. 

Vraag aan de gemeente (staande):
 V: Belooft u, gemeenteleden van de Levensbron, om deze nieuwe medewerkers 

te omringen met uw meeleven, hen te dragen in uw gebeden en volop met hen 

mee te werken in de dienst aan de Heer? Wat is daarop jouw en uw antwoord?

 A: Ja, van harte! 

Lied: “You raise me up”

Gebeden

Collecten

Zingen: lied 827: 1-4 Mensen wij zijn geroepen om te leven

Zegen 3x gezongen Amen


